
LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY NÀY NĂM XƯA
Ngày 11/9/1950, tại Hội nghị cán bộ chỉ huy cấp trung đoàn, đại đoàn tham gia Chiến dịch Biên giới, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã phát biểu chỉ đạo: “Kỉ luật là động lực giữ sức mạnh của bộ đội”. (Hồ Chí Minh - Biên 
niên tiểu sử, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2006, tập 4, tr.461).

Sau khi Hiệp định Giơnevơ về lập lại hòa bình ở Đông 
Dương được kí kết, với tầm nhìn xa, trông rộng, nhận rõ 
âm mưu địch sẽ phá hoại Hiệp định, đàn áp, trả thù những 
người kháng chiến; Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng Đảng, 
Nhà nước ta chỉ đạo khẩn trương bố trí một bộ phận cán 
bộ, đảng viên ở lại miền Nam tiếp tục lãnh đạo cuộc chiến 
đấu, đồng thời chuyển hàng vạn đồng bào, con em các 
gia đình cách mạng đi cùng bộ đội và cán bộ tập kết ra 
Bắc để đào tạo đội ngũ cán bộ, vừa góp phần xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa chuẩn bị lực lượng 
cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước. Để kịp thời động viên bộ đội, cán bộ và các gia đình 
từ miền Nam ruột thịt tập kết ra Bắc những ngày đầu còn 
nhiều bỡ ngỡ, Bác Hồ đã gửi thư thăm hỏi, động viên và 
căn dặn. Học tập, làm theo lời Bác dạy, những cán bộ, 
chiến sĩ, học sinh, các gia đình miền Nam tập kết ra Bắc 
đã nỗ lực vượt mọi khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, 
đóng góp cho công cuộc kháng chiến, giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước. Trong đó, nhiều người đã trở 
thành cán bộ lãnh đạo cao cấp, các tướng lĩnh, nhà khoa 
học đầu ngành, những văn nghệ sĩ, nhà báo, doanh nhân 
tài ba, được trao tặng các danh hiệu Anh hùng, góp phần 
làm rạng danh quê hương, đất nước.

Quân đội ta được Đảng, Bác Hồ trực tiếp tổ chức, giáo 
dục và rèn luyện, được Nhân dân tin yêu, đùm bọc và 
nuôi dưỡng. Thấu triệt lời Bác dạy, Quân đội ta không 
ngừng phát huy bản chất cách mạng tốt đẹp, xây đắp nên 
truyền thống vẻ vang “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn 
sàng chiến đấu hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ 
nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn 
nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Truyền 
thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng 
đã kết tinh thành giá trị và biểu tượng cao quý “Bộ đội Cụ 
Hồ”. Trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kì mới, cán 
bộ, chiến sĩ toàn quân luôn thi đua huấn luyện giỏi, sẵn 
sàng chiến đấu cao, kỉ luật nghiêm, đoàn kết tốt, quyết 
tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đồng thời, làm tốt 
công tác dân vận, tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo, 
chung sức xây dựng nông thôn mới, nhất là ở vùng sâu, 
vùng xa, biên giới, hải đảo, đóng góp to lớn cho công cuộc 
phát triển kinh tế-xã hội và công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. Cán bộ, chiến sĩ Quân đội luôn xung kích ở 
những nơi xảy ra thiên tai, bão lũ…, cứu chữa, giúp Nhân 
dân vượt qua khó khăn, hoạn nạn; nhiều cán bộ, chiến sĩ 
đã hi sinh thân mình vì sự bình yên của đất nước, vì cuộc 
sống của Nhân dân, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, 
Bác Hồ, Nhà nước và Nhân dân.q

Trong “Thư gửi bộ đội, cán bộ và gia đình cán bộ miền Nam ra Bắc”, đăng trên Báo Nhân dân số 229 (ngày 21-
22/9/1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh có viết: “Mỗi người sẽ tùy theo sức mình tham gia vào công cuộc xây dựng nước 
nhà”. (Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2000, tập 9, tr.60).

Kỉ luật của Quân đội Nhân dân Việt Nam thực chất là 
sự cụ thể hóa đường lối, chủ trương, điều lệ của Đảng; 
hiến pháp, pháp luật của Nhà nước phù hợp với đặc điểm, 
tình hình, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh luôn nhấn mạnh: Bên cạnh lí tưởng chiến đấu, 
kỉ luật của Quân đội là điểm mấu chốt tạo nên sự thống 
nhất cao độ trong nhận thức và hành động của cán bộ, 
chiến sĩ, đặc biệt là trên chiến trường. Do vậy, kỉ luật là 
động lực vô cùng quan trọng tạo nên sức mạnh chiến đấu 
của Quân đội ta. Người luôn yêu cầu mọi cán bộ, chiến sĩ 
phải chấp hành kỉ luật một cách tự giác và nghiêm minh; 
đối với mệnh lệnh cấp trên ban xuống, phải tuyệt đối phục 
tùng và triệt để thi hành; báo cáo từ dưới lên trên phải 
thật thà, nhanh chóng và thiết thực; cá nhân phải tuyệt đối 
phục tùng tổ chức, số ít phải phục tùng đa số; địa phương 
phục tùng Trung ương… Bác cũng lưu ý, kỉ luật phải được 
thi hành bình đẳng, nhất quán, triệt để từ trên xuống dưới, 
không phân biệt đối xử.

Lịch sử gần 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành 
của Quân đội ta cho thấy, quan điểm “Kỉ luật là động lực 
giữ sức mạnh của bộ đội” của Bác thực sự là một di sản 
tư tưởng, lí luận quý báu; một nguyên tắc đặc biệt quan 
trọng, góp phần xây dựng Quân đội ta từ một đội quân du 

kích lúc ban đầu trở thành một quân đội có ý thức tổ chức 
kỉ luật cao, luôn kiên định trước mọi khó khăn, thử thách; 
một quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, bản lĩnh, 
đủ sức đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ vững chắc 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong sự nghiệp xây dựng Quân đội hiện nay, để 
duy trì nghiêm kỉ luật, cùng với việc chỉ đạo của Bộ Quốc 
phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các cơ 
quan chức năng, đòi hỏi đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy 
các cấp cần phải làm tốt công tác giáo dục, tăng cường 
quản lí, duy trì kỉ luật trong đơn vị, tiến hành xử lí nghiêm 
minh, triệt để mọi vụ việc vi phạm kỉ luật theo đúng quy 
định. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất 
là cán bộ chủ trì, chủ chốt; người đứng đầu các cơ quan, 
đơn vị phải là những cán bộ luôn gương mẫu, tận tụy 
trong công tác, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, 
kỉ luật Quân đội, làm tấm gương sáng cho bộ đội học tập, 
noi theo. Có như vậy, kỉ luật của Quân đội ta mới thật sự 
là nghiêm minh, tự giác, tạo nền móng xây dựng sự đoàn 
kết, nhất trí xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách 
mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực hiện 
thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
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